
     Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

 

Zondag 22 oktober 2023 

   Voorganger: dhr. A. Weemstra 

   Organist: mevr. Willy Misker 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

ORDE VAN DIENST 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtlied: 216   Dit is een morgen 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Bemoediging en groet 

 

Drempelgebed   

 

 

 

 



Zingen Lied 942    Ik sta voor U in leegte en gemis 

 

Ik sta voor U in leegte en gemis, 

vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 

Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 

dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 

Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 

Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 

 

Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 

zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

Mag ik nog levend wonen in uw land, 

mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

Kyriegebed   

 

Zingen Gloria  lied 286 Waar de mensen dwalen in het donker 

 

Waar de mensen dwalen in het donker, 

draai je om en zie het nieuwe licht, 

zie het licht dat God ons gaf in Jezus, 

zie de mens die ieder mens verlicht. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Waar de mensen lijden onder onrecht 

in een wereld die geen vrede vindt, 

heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 



er is licht dat alles overwint. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 

dat de vrede sterker is dan strijd. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Zingen lied 314:   Here Jezus, om uw woord 

 

Here Jezus, om uw woord 

zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in 't hart dat naar U hoort 

uw genade binnenstromen. 

Heilig ons, dat wij U geven 

hart en ziel en heel ons leven. 

 

Ons gevoel en ons verstand 

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, 

ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 

’t Goede denken, doen en dichten 

moet Gij zelf in ons verrichten. 

 

O Gij glans der heerlijkheid, 

licht uit licht, uit God geboren, 

maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 

dat ons bidden en ons zingen 

tot de hemel door mag dringen. 



Bijbellezing Lucas 10: 38 – 42 

 

Zingen: Lied 871 1, 2, 3 en 4 Jezus zal heersen waar de zon 

 

Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 

de lofzang die zijn naam omringt. 

 

Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

 

Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der eng'len in. 

 

Verkondiging  ORA ET LABORA 

 

Zingen  Lied 313: 3,5,4.  De geesten onderscheiden 

 

De geesten onderscheiden, 

gaf God ons als gebod; 

wie ’t woord der waarheid mijden, 

weerstaan het rijk van God. 

Hoe bouwen zij op zand! 

Straks zal hun huis bezwijken, 

’t houdt in de storm geen stand. 

Dan zal aan ieder blijken 

der dwazen onverstand. 

 

 



 

O Gij die wilt ontmoeten 

wie vragen naar uw wil, 

zie hoe wij aan uw voeten 

zitten en luist´ren stil. 

Geef dat tot U, o Heer, 

’t woord van uw welbehagen 

niet ledig wederkeer’, 

maar dat het vrucht mag dragen, 

uw grote naam ter eer 

 

Maar wie op ’t woord vertrouwen 

dat uitging uit Gods mond, 

die kunnen veilig bouwen, 

hun huis heeft vaste grond. 

Des Heren woord maakt vrij 

van dienst aan vreemde machten; 

in ’t woord herkennen wij 

zijn plannen en gedachten. 

Het rijk is ons nabij! 

 

Voorbeden, dankgebed, 

(gemeente zingt 3 x) lied 368g   Adem van God, vernieuw ons bestaan. 

stil gebed, samen het Onze Vader 

 

Collecte:  1e. Diaconie  

 2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied 423  Nu wij uiteengaan 

 

Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met uw licht voor ons uit! 

Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

 

 

 



Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 

ga met uw licht vóór hen uit! 

Al onze vrienden wensen wij vrede: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Zegen 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

MEDEDELINGEN 

 

 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. K.H. Klaassen, K. Palmstraat, is verhuisd naar woon- en zorgcentrum 

St. Franciscus, Burg. Feithsingel 52, 7742 BR Coevorden. 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem voor 

revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

 

Voor hen die moeizaam door het leven gaan door ziekte, verdriet of 

ouderdom bidden wij om troost, kracht en moed. Het is daarbij belangrijk om 

onze ogen en oren open te zetten voor wie aandacht en hulp nodig heeft. 

Hieronder woorden uit Ps. 143 (Nieuwe Psalmberijming) om te delen en te 

bidden: 

 

HEER, toon uw trouw en hoor mij smeken. 

Luister, geef mij een levensteken. 

 



Ik mijmer over vroeger dagen: 

toen heeft uw liefde mij gedragen, 

toen bracht U wonderen tot stand. 

HEER, zie mij staan met al mijn vragen; 

mijn ziel is droog als dorstig land. 

 

 HEER, breek het bange duister open. 

Nog altijd blijf ik op U hopen; 

stil met uw liefde mijn verdriet. 

Wijs mij de weg die ik moet lopen. 

Ik zoek naar U, verlaat mij niet. 

 

Bescherm mij, HEER, blijf op mij etten. 

Wil mij weer in de ruimte zetten. 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: mevr. Winkel 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Dhr. G. Gommers, Molenerf 44, Sleen 

 

Open inloop 

Dinsdagmiddag bent u en ben jij weer van harte welkom in de consistorie van 

de kerk van 14.00 – 16.00 uur. Schuif bij mij aan tafel om even van 

gedachten te wisselen met een kop thee of koffie erbij! De groene zijdeur is 

open. 

 

Kaarsje branden op 2 november in de Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam. 

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop dierbaren worden herdacht. 

Het herdenken van een geliefde is zo belangrijk.  Het laten zien hoe dierbaar 

hij of zij voor je is geweest en nog is.  

Een kaarsje voor iemand opsteken is een liefdevol gebaar en prachtig ritueel. 

Het is stilstaan in deze voortrazende wereld om voor even weer verbonden te 

zijn met diegene die een lege plek heeft achtergelaten.   

Op donderdag  2 november zal evenals vorige jaren in de Zuiderkerk in 

Nieuw-Amsterdam gelegenheid zijn voor iedereen om een kaarsje te 

branden.  Dit kan tussen 16.00 en 19.00  uur. U kunt dit in alle rust doen.  

Er zijn kaarsjes aanwezig maar wilt u graag zelf een kaarsje meenemen dan 

kan dat natuurlijk ook.  

U bent van harte welkom.  

 



Voedselbank Zuid-Oost Drenthe. 

Op zondag 29 oktober vieren we de Maaltijd van de Heer. De collecte is dan 

bestemd voor de Voedselbank Zuid-Oost Drenthe. 

Hoewel de Voedselbank een echte vrijwilligersorganisatie is en dus niemand 

een vergoeding voor zijn of haar werk krijgt, worden er wel de nodige kosten 

gemaakt om een Voedselbank te exploiteren. Denk bijvoorbeeld aan de huur 

van één of meer onderkomens voor opslag en distributie, koel- en vriescellen, 

auto's voor het vervoer, energiekosten e.a. Al die kosten moeten worden 

bijeengebracht via subsidies, sponsoring, donaties en acties.. Aantal mensen 

die gebruik maken van de Voedselbank groeit nog steeds. Elke vorm van 

financiële steun is nodig. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u 

aan. 

 

Koffiemorgen Welput 

Woensdagmorgen 25 oktober zijn de deuren van de Welput weer open voor 

iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De koffie en 

thee staan altijd klaar op woensdagmorgen, een keer per 14 dagen, vanaf 

10.00 uur in de Welput U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen??? 

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 551346 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 20 oktober is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 29 oktober 

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie: Voedselbank 

Uitgang:  Pastoraat en Eredienst 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

http://www.pknnav.nl/
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